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“Welcome to Norway! This is the home of skiing. And we have plenty 
of snow.” Bij die laatste opmerking kan Geir, onze gids voor de 
week, een kleine knipoog niet onderdrukken. Waar de Alpen te 
maken hebben met uitdagende condities tijdens de kerstvakantie 
komt de snø, zoals sneeuw hier heet, in Noorwegen met bakken uit 
de hemel. Dat belooft wat voor onze trip! De komende week maken 
we een rondreis vanuit Oslo langs vijf skigebieden.

Tekst: Arjen de Graaf
Beeld: Rene Sebastian
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Zonopkomst in Kvitfjell.
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  Een must-visit in Kvitfjell 
is Koia, dé après-skihut 
midden op de berg

K V I T F J E L L
D E  M O O I S T E 
Z O N S O P K O M S T 
O O I T

Het is al laat in de avond als we de weg naar 
Kvitfjell, de eerste stop van onze roadtrip, 
omhoog rijden. Anders dan in de Alpen is 
het heel normaal om hier niet in het dal, 
maar óp de berg te verblijven. Hotel Gud-
brandsgard is een klassiek Noors hotel, dat 
prima dienst zou kunnen doen als decor 
voor een Scandinavische Netflixserie. Met 
veel hout en klassieke elementen voel je je 
hier direct thuis. Buiten komen er zware 
vlokken naar beneden vallen. De volgende 
dag plukken we meteen de vruchten van 
die sneeuwval. Kvitfjell heeft met de Olym-
pische Spelen van 1994 een gigantische 
boost gekregen toen hier het downhill-on-
derdeel werd gehouden. Vanuit het hotel 
skiën we eigenlijk direct de olympische 
piste op en het is er inderdaad eentje om 
je vingers bij af te likken. Een snelle stoel-
tjeslift brengt ons weer terug het gebied in, 
waar je ook meer dan genoeg gemoedelij-
kere pistes vindt.

Kvitfjell betekent de ‘witte berg’, omdat er 
veel sneeuw valt. Ook wij worden getrak-
teerd op een absoluut sprookjeslandschap. 
Dat landschap ziet er bij vrijwel alle Noor-

se skigebieden wat anders uit dan in de 
Alpen. De pistes lager in het dal zijn vaak 
wat steiler. Naarmate je hoger op de berg 
komt, worden de toppen vlakker (alsof ze 
zijn afgestompt) en hier vind je dan ook 
de wat gemakkelijkere afdalingen. Omdat 
de hoogte van de gebieden gering is, ski je 
veel onder de boomgrens (en dat is wel zo 

prettig wanneer het zicht wat slechter is). 
Een must-visit in Kvitfjell is Koia, dé après-
skihut midden op de berg. Dit is precies 
hoe een après-skihut zou moeten zijn. In 
de kleine blokhut vind je memorabilia van 
de skiracers die hier hun sporen hebben 
liggen. We raken in gesprek met de eige-
naar en hij wil ons de volgende ochtend 
met de sneeuwscooter wel even voordat 
de liften opengaan naar de top van de berg 
brengen, zodat we kunnen genieten van 
“de mooiste zonsopkomst”. Hij heeft geen 
woord te veel gezegd. De volgende ochtend 
staan we rond half negen te genieten van 
een zonsopkomst zoals we die nog nooit 
hebben meegemaakt. De afdaling over de 
verse sneeuw in dit schitterende licht laat 
zich niet eens in woorden beschrijven.

VAKANTIE-INFO

Kvitfjell
--------------------------------------------------
Hoogte: 1.032 m
Laagste punt:  185 m
Pistes:  39 km 

→ Veel beter kunnen pistes 
niet zijn.
→ Huiselijke sfeer in 
Gudbrandsgard.
→ De ultieme après-ski in 
Koia.

↓ Retourtje Noorderzon.
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↑  Winterwonderland voor 
iedere skiër.
→ Geen art deco, maar 
outdoor deco.

  In Hafjell vonden tijdens 
de Winterspelen van ’94 
veel disciplines plaats

Vanaf Kvitfjell is het maar een klein stukje 
terugrijden naar Hafjell, het andere dorp 
waar vele olympische disciplines gehou-
den zijn. Waar Kvitfjell een wat speelser 
ontworpen skigebied is, is Hafjell juist vrij 
rechttoe rechtaan. Het merendeel van de 
pistes ligt met een zelfde expositie op de 
berg. En ook hier geldt weer: de wat pittige-
re pistes liggen lager op de berg en de mak-
kelijke cruisers vind je op de wat afgeplatte 
toppen. In tegenstelling tot in Kvitfjell ver-
blijven we hier wel in het dal, waardoor het 
gebied ook wat traditioneler aanvoelt. Wat 
hoger op de berg vind je veel blokhutten en 
chalets – sommige vrij simpel, andere hal-
ve paleizen – waar de Noren uit de stad hun 
weekenden doorbrengen. Het buitenleven 
zit in het DNA van het land. Ook de Noren 

die niet in de grote steden wonen, hebben 
vaak nog een tweede huisje (of zoals ze zelf 
zeggen: een cabin), waar ze kunnen ge-
nieten van het rijke natuurschoon dat hun 
land te bieden heeft.

Een lange gondel en dito stoeltjeslift zet-
ten ons af op de ‘Hafjelltoppen’, waarbij 
het laatste gedeelte voor ons Nederlanders 
uiteraard bekend in de oren klinkt. Geir 
legt uit dat dit niet zo vreemd is, want het 
Nederlands, Noors, Zweeds, Deens en IJs-
lands komen oorspronkelijk uit dezelfde 
taalfamilie: het Germaans. Zowel in woor-
denschat als in grammatica is er dus gelij-
kenis. Qua landschap helaas niet; hier kun 
je in tegenstelling tot Nederland heerlijk 
skiën. We dalen over strak geprepareerde 
pistes af richting het dorp. Opvallend is dat 
er door de bossen veel leuke paadjes lopen. 
Normaal gesproken zijn deze in de Alpen 
vooral op kinderen gericht, maar in Noor-
wegen blijven ze graag jong van geest en we 
zien dan ook hele families vaak op topsnel-

heid door deze ‘snake runs’ knallen. Op de 
berg vind je een aantal leuke restaurants, 
veelal helemaal hip and happening met, 
hoe kan het ook anders, Scandinavisch 
design. Wij lunchen bij Vidsyn, waar dit 
design samenkomt met lekker eten. Je zou 
een dergelijk restaurant wellicht eerder in 
het centrum van Oslo verwachten dan op 
de berg in Hafjell, maar juist die mix maakt 
dit gebied zo interessant.

VAKANTIE-INFO

Hafjell
--------------------------------------------------
Hoogste punt:  1.059 m
Laagste punt:  195 m
Pistes:  50 km

 

H A F J E L L 
O L Y M P I S C H 
G E B I E D  M E T 
S T A D S E 
A L L U R E

→ Verwennerij van de natuur 
in Hafjell.
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↑ Ochtenden in Beitostølen 
zijn een sprookje.
→ Corduroy-ontbijtje met 
vitamine D.

  De sleeplift van Raudalen 
ontsluit een prachtige, 
verlaten freerideberg

B E I T O S T Ø L E N /
R A U D A L E N  
V I R A L  I N  D E 
R A F T

Vanaf Hafjell is het zo’n 2,5 uur rijden naar 
Beitostølen. Het dorp is in de zomer druk-
ker dan in de winter, het is namelijk de 
toegangspoort tot een van Noorwegens 
mooiste nationale parken: Jotunheimen. 
Ook in de winter is het prima vertoeven 
in Beitostølen. Het skigebied is met twaalf 
kilometer aan pistes het kleinste dat we 
tijdens deze roadtrip aandoen, maar het 
kleine dorpje bruist! In Beitostølen vind 
je meerdere goede restaurants, maar het 
meest bijzondere is het kleine tankstation-
netje dat een vermomming is voor een van 
de beste pubs van het land. Zo goed zelfs 
dat mensen uit Oslo er voor een avondje 
langskomen. Het Bryggerihusset heeft zo-
veel speciaalbieren dat zelfs de ware con-
naisseur hier z’n vingers bij af kan likken. 
Houd wel rekening met de Noorse prijzen, 
want hoewel accommodatie en liftpassen 
prima te vergelijken zijn met de Alpen, 
geldt dat niet voor de prijzen van alcohol. 

Desalniettemin is dit echt een must-visit in 
Beitostølen.

De volgende ochtend staan we al vroeg 
bij de lift. De twee stoeltjesliften ontslui-
ten een skigebied dat klein maar fijn is en 
waar voornamelijk beginners en families 
met kleine kinderen veel plezier aan zul-
len beleven. Gevorderde skiërs rijden naar 
de overkant van de vallei, waar in Rauda-
len een van de meest pure skigebieden 
van Noorwegen te vinden is. Een sleeplift 

ontsluit een prachtige freerideberg waar je 
nauwelijks andere mensen aantreft. Daar-
naast heeft Beitostølen nog wat anders voor 
ons in petto: snowraften. De naam zegt het 
al: in een raft de berg af. En dat is best leuk! 
Zo leuk zelfs dat de video van onze rit naar 
beneden viral ging en inmiddels al door 
miljoenen mensen bekeken is! Wie daarna 
nog meer actie wil, springt op een sneeuw-
scooter, gaat ijsvissen, snowcat ten, airboar-
den of laat zich voorttrekken door husky’s. 
Alles is hier mogelijk, behalve je vervelen.

VAKANTIE-INFO

Beitostølen/Raudalen
--------------------------------------------------
Hoogste punt:  1.101 m
Laagste punt:  900 m
Pistes:  12 km

Nordic

Nordic is een touroperator die gespeci-

aliseerd is in reizen naar Scandinavië. 

Ze bieden niet alleen wintersportreizen 

aan naar Kvitfjell, Hafjell, Beitostølen, 

Geilo en Norefjell, maar ook voor andere 

reizen naar Scandinavië ben je hier aan 

het juiste adres. Meer informatie over de 

gebieden die wij bezocht hebben vind je 

op nordic.nl en homeofskiing.com.

→ Ship Ahøy!
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↑ Het ultieme Noorse 
wintergevoel.  Geilo is niet het grootste 

skigebied, maar het is wel 
behoorlijk gevarieerd

→ Poeder op de piste, sneeuw 
in de baard!

Tijdens de roadtrip treffen we een witte 
wereld aan zoals iedere wintersporter die 
graag ziet. En dat terwijl de meeste skige-
bieden in dit land niet tot grote hoogten 
reiken. Verder dan zo’n 1.200 meter komen 
de hoogste toppen niet. Door de noorde-
lijke ligging maakt dat voor de sneeuw-
zekerheid dus niets uit en over het aantal 
hoogtemeters hoef je je ook geen zorgen 
te maken. Veel skigebieden starten al op 
ongeveer 300 meter hoogte. “Verwacht 
in Noorwegen geen megagebieden,” zei 
Geir al aan het begin van de week, “maar 
wel skigebieden die heel divers zijn, uit-
daging bieden en waar je nog zoveel meer 
kunt doen dan skiën alleen. Dit is de pure 
winter.” Geilo, van alle skigebieden tijdens 
deze roadtrip wellicht het meeste bekende, 

is hier een schoolvoorbeeld van. Meer dan 
twintig liften ontsluiten een skigebied dat 
uit twee delen bestaat. Hoewel het niet het 
grootste gebied is, is het wel behoorlijk ge-
varieerd. Niet alleen op de berg, maar ook 
zeker wat betreft het aantal activiteiten dat 

je kunt doen wanneer je eventjes niet wilt 
skiën of snowboarden.

Zoals op zoveel plekken in Noorwegen, kan 
er hier prima gelanglauft worden, maar wij 
gingen ook op pad in de avond en liepen 
met sneeuwschoenen in het donker over 
een bevroren meer. De ultieme Noorse 
beleving was misschien wel de sauna-er-
varing die we hier hadden. Diverse sessies 
in een kleine sauna met geneeskrachtige 
kruiden werden gevolgd door een kleine 
wandeling naar een wak in een bevroren 
meer. De overgang van dik 90 graden in de 
sauna naar het ijskoude water was groot, 
maar een ervaring om nooit meer te ver-
geten. De intensiteit die hiermee gepaard 
gaat, moet iedereen die in de winter in 

Noorwegen op vakantie gaat zelf eens er-
varen. Daar kon zelfs de verse sneeuw die 
we op de piste hadden niet tegenop! Hoe-
wel, de meer dan tien centimeter sneeuw 
die gevallen was op de pistes die de vorige 
avond al geprepareerd waren, was toch ook 
wel heel erg lekker. Net zoals de vele leuke 
hutten en restaurants die je in Geilo op en 
naast de piste vindt. Dit is echt een leven-
dig dorp en een bestemming waar je voor 
iedere wintervakantie terecht kunt!

VAKANTIE-INFO

Geilo
--------------------------------------------------
Hoogste punt:  1.178 m
Laagste punt:  779 m
Pistes:  34 km

G E I L O 
S C H O O L V O O R -
B E E L D  V A N 
V E E L Z I J D I G -
H E I D
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De rit van Geilo naar Norefjell duurt twee 
uur en voert over ingesneeuwde wegen 
langs meren en bossen. Norefjell ligt het 
dichtst bij Oslo en bij goede condities is 
dit zeker in de weekenden een populair 
gebied. Hier vind je behoorlijk steile pis-
tes die (zoals gebruikelijk in Noorwegen) 
eindigen op het laagste deel van de berg. 
Je hebt dan wel meteen een schitterend 
uitzicht op het skigebied. Wij verblijven 
echter weer óp de berg. De Norefjell Ski & 
Spa ligt midden in het skigebied, direct aan 
de piste en is een vakantie op zich waard. 
Hoewel Norefjell ‘slechts’ 34 kilometer 
aan pistes heeft, voelt het als vele malen 
meer. Hier vind je zeer gevarieerde pistes, 
vanuit het dal ontsloten door stoeltjeslif-
ten en door sleepliften hoger op de berg. 
Misschien is dit gebied wat minder bekend 
bij Nederlandse wintersporters, maar het 
bruist, is gevarieerd en absoluut het bezoe-
ken waard. Oh, en na een dag op de piste is 
het heerlijk ontspannen in de spa van het 
hotel. Wát een uitzichten!

Norefjell draagt net als Geilo het ‘duurzame 
bestemming’-label dat je over heel Noor-

wegen kunt vinden. Deze bestemmingen 
zetten zich in om systematisch te werken 
aan het ontwikkelen van duurzamer toe-
risme, het in stand houden van lokale ge-
meenschappen en het culturele erfgoed en 
het verminderen van de toeristische ecolo-
gische voetafdruk. Het is goed om te weten 

dat hoewel deze bestemmingen nog niet 
honderd procent duurzaam zijn, ze wel 
de weg richting voortdurende verbetering 
zijn ingeslagen. Iets wat als een rode draad 
door het land loopt.
Na een week in Noorwegen is het tijd om 
weer afscheid te nemen van ‘de bakermat 
van het skiën’. Geir had niets te veel gezegd. 
Noorwegen biedt naast goede sneeuw 
zoveel andere activiteiten die de moeite 
waard zijn om te doen dat je als vanzelf het 
idee van traditionele wintersport loslaat. 
Een wintervakantie in Noorwegen is dan 
ook zeker aan te raden!

  De Norefjell Ski & Spa 
ligt midden in het skigebied 
en is een vakantie op zich 
waard

N O R E F J E L L   
B R U I S E N D 
G E B I E D  V L A K 
B I J  O S L O

VAKANTIE-INFO

Norefjell
--------------------------------------------------
Hoogste punt:  1.188 m
Laagste punt:  180 m
Pistes:  25 km

→ Typisch Noorse 
accommodaties in Norefjell.
→ Met zo’n kamer wordt naar 
buiten gaan best lastig.

↓ Avondskiën? Ook vroeg in 
de ochtend staan de lampen 
al aan.

Bekijk dit artikel als SnowShow- 

video op wintersport.nl/snowshow of 

scan deze QR-code.




